Dienst op startzondag 14 september 2025, 9.30 uur, in de kerk van Oudleusen

Met muzikale medewerking van het koor ‘Sileo’
onder leiding van Wim van Lenthe
Voorganger: ds. Freek Schipper

Organist: Dik van Berkum

Lectrix: Ingrid Kuipers

“Kijk! Laat je verrassen door het werk van de Geest!”— dat is het
Jaarthema dat de landelijke kerk aanreikt aan plaatselijke kerken
en dat we hebben overgenomen als motto voor de startdag.
Daarom doen we kijkoefeningen, gaan we op speurtocht naar
sporen van Gods Geest en laten we ons verrassen.

Welkom en mededelingen
Ps. 25: 2 en 7 [Here, maak mij uwe wegen door uw Woord en Geest bekend]
Bemoediging en Groet
Inleiding op de dienst, aandacht voor de liturgische schikking
Gebed om Gods hulp
Het koor zingt Lied 682 uit Hemelhoog
Laat heel de wereld zien dat God liefde en recht brengt en dat zijn Woord van
waarheid ons vrijmaakt.
Gedicht, voorgelezen door iemand van de werkgroep voor de startzondag
Gebed bij de opening van de Bijbel
Voor de kinderen en voor wie net zo jong van hart zijn
Lezing van Exodus 33: 17 tot en met 23
Lied 676 [De wind, wij zien hem niet] op de melodie van Lied 650 (De aarde is vervuld)
vers 1 en 2 koor, 3 allen, 4 koor, 5 allen
Lezing van 1 Johannes 4: 7 tot en met 13
Het koor zingt Lied 460 uit Hemelhoog
God, hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. Die betekent: ‘lk zal er zijn’.
en ‘Een toekomst vol van hoop (van de groep Sela)
In de nacht van strijd en zorgen verwachten wij Gods goede toekomst.
Verkondiging
Lied 841 [Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest? 4 verzen]
Gebed
Het koor zingt Lied 695
Heer, raak mij aan met uw adem, uw Geest die mij rust geeft én aanvuurt.
en Lied 479 uit Hemelhoog
Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Niets kan me van U scheiden.
Uitleg over het vervolg van de startzondag
Inzameling van gaven
Lied 675 [Geest van hierboven; 2 verzen]
Zegen



